
THEO BAKKER MET EEN LEZING OP WOENSDAG 30 APRIL OVER DE 

GESCHIEDENIS VAN DE KNIL 

Theo Bakker (1956) kreeg in zijn ouderlijk huis de interesse voor Nederlands-Indië 

met de paplepel ingegoten. Na zijn militaire dienst bij de Geneeskundige Dienst 

bleef hij in deze omgeving wonen en werd verpleegkundige van beroep. 

Geschiedenis is zijn grote passie en hij schreef diverse boeken over lokale 

geschiedenis. Daarnaast werkte hij als correspondent voor kranten en magazines en 

was in de periode 2013 – 2016 Stadsdichter van Harderwijk.   


